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Kaarten staan aan het eind van het verslag. 
Tekst: Trudi; fotoôs: Wim 
 

Zondag 13 januari 2008 Heeze - Geldrop 14 km 

Weer: half bewolkt 
Openbaar vervoer:  Trein Geldrop-Heeze, 10:40 - 10:44 uur 

 
Vandaag beginnen we aan een nieuw wandelpad: het Brabants Vennenpad. 
 
We beginnen de wandeling bij het 
station van Heeze en nadat we de 
bebouwing hebben verlaten, lopen 
we via de oprijlaan naar kasteel 
Heeze. Vlak voor de ingang staat het 
duifhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
Het kasteel is omgeven door een 
mooie slotgracht. De woning op het 
terrein van het kasteel vinden wij er 
mooier uit zien dan het kasteel zelf. 
Maar ze zijn volop met de restauratie 
bezig, dus wellicht ziet het er in de 
toekomst beter uit dan nu. 
 



Even later lopen we over de Strabrechtse Heide, een prachtig natuurgebied. Het is er druk met 
fietsers en wandelaars. 

 
De laatste kilometers gaan langs de Kleine Dommel richting het centrum van Geldrop 
 



Vlak voor het centrum komen we langs de voormalige wollenstoffenfabriek A. v.d. Heuvel en Zn.  
Deze fabriek dateert uit 1863. 

 
Na 3 uur wandelen zit deze eerste mooie etappe er weer op.  
 

Zondag 2 maart Geldrop - Son 19 km 

Weer: bewolkt 
Openbaar vervoer:  Bus Son (Kanaalbrug) - Eindhoven (station) 9:48 - 9:57 

Trein Eindhoven - Geldrop 10:34 - 10:40 
 
Ons plan voor dit weekend was om een aantal dagen de Rheinsteig in Duitsland te lopen, maar daar 
de weersverwachting zware storm en regen opgaf hebben we daar vanaf gezien. De weersver-
wachting voor vandaag is gunstiger en we besluiten dan ook een dagje Brabants Vennenpad te doen. 
 
Vanaf het station in Geldrop lopen 
we richting het centrum en daar 
pikken we de route op.  
Via de kasteeltuin van het kasteel 
Geldrop lopen we richting de 
Kleine Dommel.  
Langs dit watertje loopt een mooi 
pad dat ons voert naar het 
Eindhovens Kanaal dat we via 
een brug oversteken.  
Dit kanaal is geliefd bij 
kanovaarders. 



Even later arriveren we in het zogenaamde 
beekdalmoeras: de Collse Zeggen.  
Het is hier verschrikkelijk nat en modderig.  
Op deze foto probeer ik in de Kleine Dommel 
mijn schoenen enigszins van de modder te 
ontdoen nadat ik tot mijn enkels ben 
weggezakt. 
 
 
 
 
 
In de verte zien we inmiddels de Collse Molen 
die in 1884 door Vincent van Gogh op het doek 
is vastgelegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Collse Molen is drastisch 
gerestaureerd en eenmaal per 
week wordt er door vrijwilligers nog 
brood gebakken. 



Via het gehucht Eeneind komen we aan bij de Opwettense Molen, eveneens geschilderd door Van 
Gogh. Deze molen met zijn twee raderen van 7,5 en 9,3 m is één van de grootste van Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit smalle pad ligt aan de buitenkant van Eindhoven en is het begin van een prachtig gebied, en dat  
zo dichtbij een grote stad.  



 
Deze grazers hebben de taak om 
het Brabantse gras kort te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We lopen nu langs het riviertje de Dommel en 
zien aan de katjes aan de struiken dat de 
lente echt in aantocht is. 
 
 
Even later zien we aan de overkant van de 
Dommel de toren van Kerkhoef.  
Helemaal alleen, met alleen een boerderij als 
naaste buur.  


