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Hoogteprofielen en kaarten staan aan het einde van het verslag 
 

Vrijdag 24 april Heel - Stromberg ® 240 km 

Weer: zonnig 

Om kwart voor 4 is het zover, we vertrekken richting Karinthië in Oostenrijk. Ons doel voor de 
komende nacht is de camperplek in Stromberg, vlakbij de autoweg nr. A61. Hier hebben wij vaker de 
nacht doorgebracht. Na een vrij rustige autorit, met een enkele korte file arriveren we om kwart voor 7 
in Stromberg. 
 
 

Zaterdag 25 april Stromberg - Reisach ® 710 km 

Weer: zonnig 

We zijn op tijd wakker en Wim loopt om ongeveer kwart over 6 richting de bakker. Wat toch altijd weer 
heerlijk om ós morgens zo vroeg verse broodjes te kunnen kopen. Om 7 uur wordt de camper gestart 
en gaan we weer op pad.  
 
We rijden via Karlsruhe en München naar Kufstein waar we Oostenrijk binnen rijden. 
Vlak na Pass Thurn hebben we mooi uitzicht over de omgeving.  
 

 
Hierna rijden we via de Felbertauern-tunnel naar Karinthië. Via een prachtige route door Oostenrijk 
komen we om een uur of 4 aan op camping Alpenferienpark in Reisach in het Gailtal. Deze camping 
wordt sinds 8 jaar gerund door de familie Stolk uit Nederland. We zijn de eerste campinggasten van 
2009, wel zijn een paar hutten bemand. We krijgen het mooiste plekje van de camping met uitzicht op 
de besneeuwde bergen. We zitten nog tot een uur of 7 buiten in het zonnetje. 
 



Zondag 26 april Reisach - Lenzhof - Leifling - Grafendorf - Reisach ¢14 km 

Laagste punt:  657 m Hoogste punt: 1071 m Totale stijging/daling: 650 m 

Weer: ôs morgens zon, ôs middags bewolkt, ôs avonds regen 

Als we om 8 uur de camperdeur openen liggen onze broodjes buiten op de tafel al klaar. Deze zijn 
bezorgd door Gert-Jan Stolk, een service van de camping. 
 
Om 10 minuten over 10 vertrekken we vanaf de camping voor onze eerste wandeling. De zon doet 
zijn best om door het wolkendek heen te breken en dat zal ook gebeuren. Vanaf de camping lopen we 
eerst een stukje behoorlijk steil naar beneden over de gewone weg. Even later gaan we rechtsaf het 
bos in en blijven stijgen. 
 
 
 
 
 
 
We steken een beekje over en 
na ongeveer een half uur 
verlaten we het bos.  
In de verte zien we het hele 
kleine plaatsje Schmalzgrube 
liggen.  
Als je van natuur en stilte houdt 
is het hier fantastisch wonen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We lopen een stuk van de 
Panoramaweg en zien beneden ons 
het dorpje Grafendorf liggen. 
 



We lopen pal langs het 
eveneens piepkleine plaatsje 
Lenzhof en gaan steil omlaag. 
Soms is het pad door de barre 
weersomstandigheden van de 
afgelopen winter weggevaagd. 
Wij zoeken dan even onze 
eigen weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit beekje 
steken we over 
middels een 
plank. Wel zo 
gemakkelijk. 
 



Bij het plaatsje Wieserberg, dat bestaat uit een paar huizen her en der verspreid over de omgeving, 
houden we een pauze. Hierna lopen we verder via de Panoramaweg middels een gemakkelijke route. 

 
Vlak voor Dellach dalen we tot in het dal en beginnen we aan de terugweg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overal maakt de winter 
plaats voor de lente. 



In het plaatsje Leifling zetten we deze schuur 
met aparte ramen op de foto.  
Even later zien we in hetzelfde plaatsje nog 
een schuur met dezelfde ramen. 
 
 
 
 
Onze weg gaat verder via Grafendorf en via 
een lange stijging komen we weer aan bij het 
beekje dat  we ôs morgen ook hebben over 
gestoken. Nog een half uurtje tot aan de 
camping maar voor dat we daar zijn gaat het 
vlak voor de camping nog even steil omhoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om kwart over 2 zijn we weer terug en zitten nog een poosje buiten van het uitzicht te genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas is het minder warm dan gisteren en aan het begin van de avond valt er wat regen. We eten 
deze avond in het restaurantje van de camping waar zoon Jouri kookt voor de gasten. De houtkachel 
zorgt ervoor dat het heerlijk warm is binnen en het eten smaakt ons prima. Intussen is het harder 
gaan regenen, jammer. 



Maandag 27 april Reisach 0 km 

Weer: regen en mist 

Afgelopen nacht heeft het behoorlijk geregend en als we om half 9 opstaan regent het nog steeds. 
Gisteravond hadden we afgesproken dat we zelf de broodjes zouden ophalen in verband met de 
regen.  
 
Helaas wordt het weer er niet beter op, het zicht bedraagt amper 50 m. We brengen de dag door met 
luieren en lezen. Als troost eten we weer in het restaurant en genieten van heerlijke saté met 
toebehoren. 
 

Dinsdag 28 april Reisach - Söll ® 200 km 

Weer: bewolkt, maar droog 

Afgelopen nacht heeft het veel geregend en dat doet het ook nog als we wakker worden. Van de 
campingeigenaar horen we dat het deze week niet beter wordt, wel zijn de vooruitzichten voor 
Karinthië volgende week beter. 
 
Wij besluiten daarom te vertrekken en richting Tirol te gaan. Volgens de radioberichten is het daar iets 
beter weer. Jammer want de bergen en het dal in de omgeving zijn zeker de moeite waard. Wie weet 
komen we er nog eens een andere keer.  
 
In de buurt van de Felbertauern-tunnel houdt het op met regen en als we de tunnel hebben gehad 
klaart het weer zienderogen op. We rijden verder naar Kitzbühel waar we linksaf het Brixental ingaan. 
De campings in  Westendorf en Hopfgarten voldoen niet aan onze verwachtingen (teveel vaste 
gasten). We vinden in Söll, een dal verder, de camping Franzlhof. Een mooi gelegen camping met 
zicht op de Wilder Kaiser. 
In de plaatselijke VVV kopen we een wandel- en fietskaart van de omgeving. 
 
We zitten zelfs nog een poosje buiten. Wie had dat gedacht toen we vanmorgen opstonden. 



Woensdag 29 april Söll - St.Johann - Söll b 44 km 

Laagste punt:  623 m Hoogste punt:  847 m Totale stijging/daling: 740 m 

Weer: ôs morgens regen, ôs middags bijna helemaal droog 

Het weerbericht had het al voorspeld dus we kijken niet raar op dat het regent als we deze morgen 
wakker worden. We doen dus rustig aan. We gaan lopend naar de bakker en ontbijten op ons gemak. 
 
We zijn blij verrast als om ongeveer 12 uur het weer beter wordt. De regen is opgehouden en we 
besluiten een stuk te gaan fietsen. Wel warme en regenkleding mee want de temperatuur is nog niet 
echt geweldig. 
 
 We fietsen aan de zuidkant van het dal richting het plaatsje St. Johann. Dit betekent niet dat het 
fietspad gelijk loopt aan de doorgaande weg. Integendeel, het fietspad gaat de hele tijd berg op en 
berg af door een prachtig mooi gebied. 
 
Hier hebben we 
zich op de Wilde 
Kaiser, helaas zijn 
de toppen ver-
scholen in de 
wolken.  
Op de voorgrond 
zien we het 
plaatsje Scheffau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na anderhalf uur fietsen 
houden we een 
koffiepauze in café 
Monika. Ik (Trudi) ben er 
aan toe want echt 
geweldig gaat het fietsen 
niet. Ik heb erg veel 
moeite met de 
beklimmingen. 
 



Na de pauze gaat het met mij een stuk beter en ik geniet dan ook meer van de mooie omgeving. 
We fietsen veel over prachtige wegen langs mooie boerderijen maar we slaan ook de paden dwars 
door de landerijen niet over. 

 
In St. Johan rijden we aan de andere kant van het dal weer richting Söll. Ook deze route is absoluut 
de moeite waard. Hier is de sneeuw die de afgelopen winter is gevallen nog lang niet weg. Het maakt 
dat de omgeving er iets extraôs door krijgt. Vlak bij de boerderij (gasthof) in de verte zie we 3 ree±n 
die rustig staan te grazen. Maar als Wim ze op de foto wilt zetten zijn ze snel vertrokken. 
 

 
Het laatste uur van onze fietstocht is het toch weer gaan regenen, maar ondanks dat blijven we 
genieten. Om ongeveer kwart over 6 zijn we weer terug bij de camper. Het was een mooie middag. 



Donderdag 30 april Söll: Pölvenrunde ¢ 17 km 

Laagste punt:  580 m Hoogste punt:  937 m Totale stijging/daling: 670 m 

Weer: bewolkt, de eerste 2 uur regen 

Het regent weer als we opstaan, dus we doen maar weer rustig aan. Ondanks dat het niet helemaal 
droog is besluiten we toch om te gaan lopen. We plannen een wandeling rond de huisberg van Söll: 
de Pölven. 
Omstreeks kwart over 12 vertrekken we vanaf de camping en lopen gelijk omhoog. Even later hebben 
we zicht op Söll en de camping. 

 
Onderweg zien we dat de meiboom gereed is om vervoerd te worden naar het dorp. Toen Wim aan 
het begin van de avond nog even naar het dorp ging waren ze met een hijskraan bezig om de boom 
op te zetten. 



Ons pad blijft 
stijgen en we 
passeren 
middenin het 
bos de 
Lengauer kapel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zien vandaag verschillende borden waarop onze wandelroute staat aangegeven. Deze is wel erg 
bijzonder. 
 


