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21 mei - 24 mei 2009 
 
 

 



Donderdag 21 mei Heel - Prüm ® 170 km 

 Prüm - Gillenfeld b  63 km 

Laagste punt:  360 m Totale stijging:  870 m 
Hoogste punt:  624 m Totale daling: 840 m 

Weer: half bewolkt 

We gaan deze aankomende 4 dagen voor het eerst een trektocht maken met de fiets en gaan 
overnachten op campings in de tent die we altijd hebben gebruikt voor het wandelen. Het zal een 
soort try-out worden en we hopen dan ook te weten te komen hoe deze vorm van vakantie vieren ons 
bevalt. 
 
Ook deze keer hebben we 
voor de Eifel gekozen en we 
vertrekken deze morgen even 
voor 8 uur richting Duitsland. 
Het is alleen druk voor 
Maastricht en na zoôn 2 uur 
rijden parkeren we de camper 
op de camperplek van Prüm. 
Hier zullen we over 4 dagen 
weer terug komen.  
 
Nadat we eerst nog een kop 
koffie hebben gedronken 
stappen we om ongeveer 
kwart over 10 op de fiets. Het 
weer is prachtig maar de 
verwachtingen voor de 
namiddag zijn niet best.  
Er wordt veel regen en 
onweer verwacht. Hopelijk 
zijn we op tijd op de camping.  
 
 
 
We starten op de Eifel-Ardennenradweg. 
Onze tocht begint gelukkig vlak maar algauw dient zich de eerste klim aan en dat zal zoôn beetje de 
hele dag gebeuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben al zoôn 5-tal 
kleine plaatsjes achter ons 
gelaten als we in Oos 
aankomen. Daar we zelf in 
Osen (valt onder Heel) wonen 
is het natuurlijk 
vanzelfsprekend dat we dit 
plaatsnaambord op de foto 
zetten. 



Alhoewel we er nog maar ruim een uur 
fietsen erop hebben zitten houden we hier 
onze eerste koffiepauze. Een mooi plekje 
aan de rand van een plas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
We fietsen door een erg 
rustige omgeving richting 
Gerolstein en nemen deze 
foto vlak voordat  we het 
plaatsje binnenrijden. 
 
In Gerolstein is het gedaan 
met de stilte. Hier zien we 
ook meer fietsers. Bij de 
plaatselijke VVV kopen we 
een fietskaart van de 
omgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als we net buiten het plaatsje zijn zien 
we boven ons de Kasselburg liggen. 
Heel vroeger is Maartje (dochter Wim) 
aan de aandacht van haar vader 
ontsnapt en op de kantelen 
geklommen. Gelukkig ontdekte hij dit 
op tijd. 



Het is niet alleen klimmen 
vandaag, af en toe hebben we 
een vlakker stuk. 
 
 
 
 
 
In Daun verlaten we de Eifel-
Ardennenradweg en vervolgen 
we onze weg 
over de Maare-
Moselradweg. 
 
 
 
 

 
 
 
Deze radweg loopt over een 
oud spoorwegtracé. Dit heeft 
tot voordeel dat we de dalen 
passeren over viaducten en dat 
door de hogere heuvels tunnels 
lopen. 
 
 
 



In Gillenfeld verlaten we de 
vlakkere fietsroute en komen na 3 
km klimmen om kwart over 3 op 
camping Feriendorf Pulvermaar 
aan. Daar zoeken we een mooi 
plekje voor de tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als de tent staat zoeken we snel het terras van het restaurant op en genieten van ons welverdiende 
glas bier/wijn. Om een uur of 6 begint het in de verte wat te onweren maar gelukkig slaat het slechte 
weer de camping over. We eten in het restaurant van de camping.  
 

Vrijdag 22 mei Gillenfeld - Klüsserath b  78 km 

Laagste punt:  108 m Totale stijging:  270 m 
Hoogste punt:  469 m Totale daling: 610 m 

Weer: ôs morgens half bewolkt, ôs middags zon 

Om 8 uur staan we na een moeizame nacht op en halen de bestelde broodjes bij de kiosk van de 
camping. We ontbijten op ons gemak en om een uur of 10 verlaten we de camping en gaan weer 
richting de Maare-Moselradweg. 
Na een half uurtje fietsen we door prachtige koolzaadvelden. 



We kunnen net een slang ontwijken die op de 
weg ligt te zonnen. Hij wil duidelijk niet op de 
foto en vlucht het gras in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoveel zonnecollectoren bij elkaar hebben wij 
nog nooit gezien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het plaatsje Wittlich doen we een 
paar boodschappen bij de Spar in het 
centrum en daarna gaan we weer 
verder langs de Lieser naar de Moezel.  
 
Bij de Moezel aangekomen volgen we 
de Moselradweg richting Trier. 



Al fietsend langs de Moezel zien we dat we in het gebied van de wijnvelden zijn aangekomen. 

 
Een nagemaakt Vikingschip vol toeristen, leuk om te zien. 



Ook vandaag hebben we weer verschillende tunnels en bruggen gehad daardoor was het relaxed 
fietsen. Het is vandaag heel wat drukker dan gisteren en dan met name met veel fietsers. 

We verlaten de route en arriveren om een uur of 4 op de camping in Klüsserath en nadat we een 
plaats hebben geregeld zetten we de tent neer op een mooi vlak stuk. 
En natuurlijk zitten we daarna weer snel achter ons koud glas bier/witte wijn. Ook deze avond doen 
we gemakkelijk en eten in het restaurant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zaterdag 23 mei Klüsserath - Irrel b  77 km 

Laagste punt:  116 m Totale stijging:  220 m 
Hoogste punt:  185 m Totale daling: 170 m 

Weer: zonnig 

Half 8 geeft de klok aan als we deze morgen opstaan. De zon is inmiddels al geruime tijd op. We 
hebben beter geslapen dan de afgelopen nacht. Deze morgen zijn de verse broodjes te koop in het 
restaurant. Ook deze morgen is het 10 uur als we vertrekken vanaf de camping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We fietsen weer terug naar 
de oorspronkelijke route en 
zien even later hoe 
tegenwoordig de wijnvelden 
worden bespoten. 
 



Het blijft heerlijk rustig fietsen zo vlak langs de Moezel.  

 
Maar toch blijft het oppassen. Je kunt echt niet onder dit viaductje door zonder te bukken. 



We blijven de Moezel volgen en komen vervolgens aan bij een lelijk industriegebied voor Trier. Het 
fietspad door Trier geeft je niet gevoel dat je door een grote stad fietst. 
 
We volgen de Moezel tot de Luxemburgse grens waar de Sauer (de Sure) 
in de Moezel uitkomt. Aan de overkant zien we Wasserbillig liggen waar we 
in de drukke óHaaptstroossô een paar boodschappen doen. 
 
 
 

 
We gaan over de Sauertalradweg in noordelijke richting. In Metzdorf genieten we op een terrasje van 
2 steenkoude óRadlersô. Wat een traktatie.  
 
In Minden gaan we verder over de Prümtalradweg en om een uur of vijf 
arriveren we in Irrel op de camping Südeifel die aan de route ligt.  
We vinden een mooi plekje aan de Prüm op een veld vol met Nederlanders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze avond eten we in een 
restaurant in het plaatsje. 



Zondag 24 mei Irrel - Prüm b  64 km 

Laagste punt:  175 m Totale stijging:  510 m 
Hoogste punt:  524 m Totale daling: 250 m 

Weer: ôs morgens half bewolkt, ôs middags zonnig 

Ook nu vertrekken we weer rond 10 uur en fietsen even later een bosgebied in. Dat hebben we nog 
niet echt veel gehad de afgelopen dagen. En ook zijn er weer wat heuvels te overwinnen. 
 
In Peffingen verlaten we de Prümtalradweg en 
gaan over op de Enztalradweg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Net buiten Neuerburg 
houden we een pauze met 
uitzicht op de tunnel waar 
we even later door zullen 
fietsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bord geeft aan dat van 
1907 tot 1989 hier een 
spoor heeft gelopen. 


