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Woensdag 22 juli Heel - Stromberg ® 235 km 

We vertrekken deze dag aan het begin van de avond richting Stromberg, zodat we morgen ook een 
relaxte reisdag hebben. Zonder verkeersproblemen komen we aan op de ons bekende camperplek in 
Stromberg vlakbij de snelweg. 
 
 

Donderdag 23 juli Stromberg - Immenstadt ® 490 km 

Weer: zonnig 

Na een rustig ontbijt vertrekken we weer. Het eerste gedeelte van de route rijden we via de snelweg. 
Zo nu en dan verzeilen we in een korte file, maar veel oponthoud geeft dit niet. Vanaf Stuttgart rijden 
we binnendoor, dat geeft gelijk nog meer vakantiegevoel. De hele dag is het zonnig, maar later horen 
we via de radio dat het op de wegen een chaos is geweest vanwege het slechte weer. Wij zijn deze 
buien precies voorgebleven. 

Om half 4 komen we aan op de camperplek van Immenstadt, gelegen aan het eind van een groot 
parkeerterrein. Niet echt een plek om van te dromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 6 uur begint het ook bij ons hard te waaien en te regenen. Zo nu en dan horen we een klap 
onweer. 
 
 

Vrijdag 24 juli Bodensee Lindau - Immenstadt b 70 km 

Laagste punt:  408 m Totale stijging:  800 m 
Hoogste punt:  837 m Totale daling: 480 m 
Weer: half bewolkt 

Vandaag begint dan voor ons het echte werk, de fietstrektocht. We staan vroeg op, om kwart over 6, 
want we willen met de trein van 7.42 uur naar Lindau. Als we in de trein zitten bekruipt ons het gevoel 
dat we in het verkeerde treinstel zitten. En ja hoor, het voorste treinstel is afgekoppeld en al naar 
Lindau vertrokken. Met behulp van een mountainbiker stappen we snel uit voordat de trein vertrekt en 
moeten helaas 2 uur wachten op de volgende trein.  
Deze tijd gebruiken we om bij de politie toestemming te vragen om de camper 14 dagen ergens te 
mogen parkeren. Na veel heen en weer gebel is dit akkoord.  



Om half 11 gaan we dan eindelijk op pad 
vanaf het station van Lindau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bodensee-Königssee-radweg is goed 
aangegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We maken nog 
een foto van de 
Bodensee en 
fietsen nog een 
klein stukje 
langs dit meer 
waar de weg 
nog heerlijk vlak 
is. 
 



En dan begint het 
stijgen en het 
dalen, maar dat 
betekent ook 
mooie uitzichten. 
 
Onderweg komen 
we nog een jong 
stel tegen. Zij heeft 
het erg zwaar, hij 
probeert de moed 
er in te houden. 
Ook ik heb het 
soms zwaar en 
stop soms even om 
daarna weer verder 
te kunnen. 
Maar de afdalingen 
en de omgeving 
vergoeden veel. 
We doen veel 
kleine plaatsjes 
aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlak voor Immenstadt  fietsen we langs de Grosse Alpsee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om half 5 zijn we weer terug op de camperplek en voelen de eerste druppels regen. Even later komt 
er heel veel water naar beneden. ôs Avonds pakken we de fietstassen in. 



Zaterdag 25 juli Immenstadt 0 km 

Weer: ôs morgens regen, ôs middags zon 

Afgelopen nacht heeft het heel veel geregend en als we wakker worden regent het nog steeds. Als 
het om half 12 nog steeds regent besluiten we om vandaag niet verder te fietsen. Morgen geven ze 
mooi weer op. 
We lezen een boek uit en kijken in het plaatsje naar de verrichtingen van de deelnemers aan een 
triatlon. ôs Middags naar de Tour geluisterd met aankomst op de Mont Ventoux. 
 
 

Zondag 26 juli Immenstadt - Schwangau b 66 km 

Laagste punt:  722 m Totale stijging:  840 m 
Hoogste punt:  995 m Totale daling: 770 m 
Weer: zonnig 

Het is nog behoorlijk koud buiten als we om half 8 opstaan. We ontbijten en rijden daarna naar de 
door de politie aangewezen parkeerplaats. Maar helaas, omdat er weer een sportevenement bezig is, 
is de parkeerplaats overvol. We parkeren de camper maar op een andere plek waar volgens ons dit 
geen problemen oplevert. 
 
Om kwart voor 10 gaan we dan op weg met onze volgepakte fietsen en steken al snel de Iller over. 
 



Na een half uurtje komen we aan in het 
plaatsje Rettenberg. 
 
Dit dorpje is bekend om zijn brouwerij en laat 
dit ook duidelijk merken. 
 



Om een uur of 11 vinden wij 
het tijd voor koffie met koek 
en vinden hiervoor een mooi 
plekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We fietsen een prachtige route, mooie vergezichten en met uitzicht op de bergen.  
 
Om kwart over 12 komen we net voorbij Haag aan op het hoogste punt van de Bodensee-Königssee-
Radweg, bijna 1000 m. 



In Maria Rain 
stoppen we 
even om een 
kijkje te nemen 
bij een 
plaatselijk 
festijn.  
Veel eten en 
drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voordat we in Gschwend aankomen steken we via een mooi gerestaureerde Romeinse brug de 
Wertach over. 
 



We fietsen via het 
drukke Füssen 
richting Schwangau 
waar weer veel 
toeristen het slot 
Neuschwanstein een 
bezoekje brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even later komen we 
alweer bij een groot feest 
uit waar veel mensen zich 
in klederdracht hebben 
gestoken. 
 



En zo komen we dan om 4 uur aan op 
camping óBannwaldseeô die vreselijk groot en 
druk is.  
We vinden tussen de tenten en autoôs een 
plaatsje voor de tent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het opzetten van de tent drinken we op de veranda van het restaurant van de camping een 
heerlijk koud glas Weizenbier/Radler. We besluiten daar ook te eten. Als we naar bed gaan is nog 
lang lawaai te horen vanuit de feesttent. 
 
 

Maandag 27 juli Schwangau - Bad Tölz b 87 km 

Laagste punt:  601 m Totale stijging:  620 m 
Hoogste punt:  927 m Totale daling: 710 m 
Weer: zonnig 

Kwart over 7 opstaan. De zon schijnt al behoorlijk en we ontbijten voor de tent.  
 
Om half 10 vertrekken we over relatief vlak terrein. Wat een luxe! 
 



We fietsen vandaag iets vaker door bosgebied en dat betekent hobbelige paden. Door de Lähnbach 
die we moeten oversteken stroomt gelukkig vandaag niet veel water.. 

 
Op dit mooie koele plekje op het terrein van de brandweer houden we een pauze. 
 



In het begin van de 
middag vinden we het tijd 
worden voor koffie met 
appelgebak en een koele 
drank.  
Het is erg warm 
geworden een zelfs op 
dit terras is het niet echt 
koel; we hadden de 
drank al op voordat we 
een foto maakten. 
Inmiddels hebben we al 
52 km op de teller staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De route van vandaag heeft niet heel veel beklimmingen en dat is maar gelukkig want we moeten een 
behoorlijk aantal kilometers afleggen. 


